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Sujet: Souhaits de Paques de la part du Supérieur de District du Benelux

Aujourd’hui et dans les semaines a venir, nous célébrons Paques. Par sa Résurrection,
Notre-Seigneur Jésus-Christ opére le passage de la mort a la vie. Il est vainqueur de la mort! C’est
Paques!

Apres avoir racheté le genre humain, par I'offrande de sa mort douloureuse en croix et ainsi réparé
I'injustice infinie du péché, Jésus, en se ressuscitant lui-méme, manifeste sa victoire sur le péché et
sur ses conséquences. Et sa double victoire — sur la mort et sur le péché — est éternelle.

Ainsi, Paques fait grandir notre Foi. Par cette féte, nous avons la certitude que la victoire du Christ
est celle d’hier, mais aussi celle d’aujourd’hui et pour tous les siecles.

Féter Paques accroit aussi notre Espérance. En cette période difficile que nous traversons, nous
savons que Jésus, vainqueur, est présent a cette époque. Ressuscité et glorieux, Il donne tout son
sens a notre existence humaine. En effet, le but de la vie c’est, apres la mort, le bonheur dans
I'éternité avec Dieu. Notre-Seigneur Jésus-Christ est le seul & pouvoir nous y conduire par la Sainte
Eglise Catholique qu’ll a lui-méme fondée.

Enfin, Paques augmente notre charité, c’est a dire 'amour divin diffusé dans nos cceurs par la grace
baptismale et entretenu dans une authentique vie chrétienne. L'amour et la miséricorde de Jésus
sont sans limite. Il se penche sur chaque personne, individuellement. Laissons-nous toucher par la
miséricorde du Seigneur ressuscité et marchons a sa suite, avec confiance. A 'imitation de Jésus,
manifestons la charité, par le service du prochain, 'attention aux plus démunis que ce soit dans les
détresses du corps comme dans celles de I'ame.

Et puis, la féte de Paques nous donne acces a la joie de Dieu. Joie éternelle dans I'assurance que les
peines et les souffrances d’ici-bas sont, sans commune mesure, avec le bonheur que Dieu le Pere
réserve a ceux qui 'aiment, a ceux qui, avec un coeur bon et généreux, accueillent son Fils,
Notre-Seigneur Jésus-Christ, la Miséricorde incarnée.

De tout ceeur, je vous souhaite une tres joyeuse féte de Paques, joyeuse dans I'espérance et la charité
de Jésus-Christ ressuscité!
Et je la souhaite particulierement aux malades et aux convalescents; aux personnes agées et isolées;
a celles qui sont découragées ou dans une réelle géne matérielle et économique par conséquence de
I'épidémie.
Je veux aussi souhaiter la féte de Paques la plus joyeuse possible a tout le personnel médical et aux
auxiliaires de santé tellement sollicités actuellement.
Que la grace de Jésus ressuscité, sa joie remplissent vos coeurs! Et qu’ll vous bénisse en cette féte de
Paques!
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Betreft: De Paaswensen van de Districtoverste van de Benelux

Vandaag en tijdens de komende weken vieren we Pasen. Door Zijn Verrijzenis opent onze Heer Jezus
Christus de overgang van de dood naar het leven. Hij is de overwinnaar van de dood! Het is Pasen!
Nadat Hij de mensheid heeft verlost door het offer van Zijn smartelijke dood aan het Kruis en zo het
oneindige onrecht van de zonde heeft hersteld, manifesteert Jezus Zijn overwinning op de zonde

en haar gevolgen door Zichzelf op te wekken! En zijn dubbele overwinning — op de dood en op de
zonde — is eeuwig.

Bijgevolg doet dit Paasfeest ons groeien in geloof. Door dit feest hebben we de zekerheid dat de
overwinning van Christus die van gisteren, vandaag en voor alle tijden is.

Pasen vieren vermeerdert ook onze hoop. In deze moeilijke periode die ons overkomt, weten we
dat Jezus, de Overwinnaar, aanwezig is. Verrezen en in glorie, geeft Hij zin aan ons menselijk
bestaan. Inderdaad, het doel van het leven is, na de dood, geluk in eeuwigheid bij God. Onze Heer
Jezus Christus is de enige die ons daarheen kan leiden door de Heilige Katholieke Kerk, die Hij zelf
gesticht heeft.

Ten slotte vermeerdert Pasen onze liefde, d.w.z. de goddelijke liefde die in ons hart wordt geplant
door het doopsel en onderhouden in een authentiek christelijk leven.

De liefde en barmhartigheid van Jezus zijn grenzeloos. Hij kijkt naar ieder van ons afzonderlijk.
Laten we ons raken door de genade van de Verrezen Heer en Hem met vertrouwen volgen.

Laten we, in navolging van Jezus, deze liefde tonen door onze naaste te dienen, aandacht te hebben
voor de meest behoeftigen, zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht.

En dan geeft het Paasfeest ons toegang tot de vreugde van God. Eeuwige vreugde in de zekerheid
dat het verdriet en het lijJden van hierbeneden op geen enkele manier te vergelijken zijn met het geluk
dat God de Vader voorbehoudt aan die Hem liefhebben. Aan hen die met een goed en edelmoedig
hart Zijn Zoon, Onze Heer Jezus Christus, de vleesgeworden Barmhartigheid, verwelkomen.

Van ganser harte wens ik u een zalig Paasfeest, zalig in de hoop en de naastenliefde van de Verrezen
Jezus Christus!

En vooral voor de zieken en revaliderenden, voor ouderen en eenzamen, voor degenen die
ontmoedigd of in echte materiéle en economische moeilijkheden zijn als gevolg van de epidemie.

Ik wens in het bijzonder het verplegend personeel en de helpers, die op dit moment zo hard nodig
zijn, een zalig Pasen toe.

Dat de genade van de Verrezen Jezus, Zijn vreugde uw harten vervulle! En dat Hij u zegene op dit
feest van Pasen!
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